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Bridgeclub Het Groene Hart                                                                          

De voorgeschiedenis 

In de tachtiger jaren is er in Alphen één bridgeclub: ABC (de Alphense Bridge Club). Deze club 

speelt op maandagavond in gebouw Nabij, bij de meesten van ons wel bekend. 

In die tijd wordt er in de wintermaanden ook bij tennisclub TEAN gebridged. Bij deze 

tennisclub speelt ook ene Netty Kress. Komend uit een echte bridgefamilie bridget ze daar 

uiteraard mee. In een tijd dat bridge steeds populairder wordt, mede dankzij de tv-

bridgecursussen van de AVRO, besluit ze, gezien het geringe aanbod in Alphen, bridgeles te 

gaan geven in gebouw Nabij. Ze begint met één avond per week, maar dat worden er meer 

en meer. Er zijn te veel cursisten om na de cursus terecht te kunnen bij de Alphense Bridge 

Club. Daarom wordt in 1993 besloten een tweede bridgeclub op te richten. Dit wordt RBA 

(Recreatie Bridge Alphen), spelend op donderdagavond in Nabij. Hier spelen dus de cursisten 

van Netty. 

 

Gezellig Leren Bridgen 

Ondertussen, in 1995, opent Netty Kress een denksportcentrum aan de Stuifzwam met de 

naam PassePartout. Vanaf het seizoen 1995/1996 verhuizen de bridge-activiteiten vanuit 

Nabij naar dit nieuwe denksportcentrum. Omdat een verhuizing niet iedereen goed uitkomt 

haken diverse leden af. In Passepartout komen meerdere denksporten bij elkaar. Als op een 

gegeven moment de RBA bridgers van de donderdagavond naar de maandagavond moeten 

overstappen en ook dat niet voor iedereen goed uitkomt, komt een aantal leden bij elkaar en 

besluit tot oprichting van een eigen club met de naam Gezellig Leren Bridgen, GLB. (Ook wel 

uitgelegd als Gillen, Lachen, Brullen). We spreken over 1 juni 1996. Deze club speelt op 

woensdagavond in PassePartout. Een aantal van onze huidige leden is ook dan al van de 

partij. Een van hen is Vicky van Gurp. Ze is bestuurslid van het eerste uur. Het bestuur bestaat 

verder uit Hedwig Siebel, Trix Reith, Lia Verbij en Erik Dinkelaar. Voor de wedstrijdleiding 

krijgen ze ondersteuning van Netty. GLB groeit uit tot een volwassen bridgeclub en in 2000 

sluit de club zich aan bij de Nederlandse Bridge Bond.  

 

Het verdere verloop 

In 2002 stopt Netty Kress met het denksportcentrum. GLB gaat op zoek naar een nieuwe 

speellocatie en vindt die in De Cantharel (bij zwembad De Thermen). Hier blijft de club vier 

jaar.  

In 2005 hebben de leden blijkbaar genoeg geleerd….de naam wordt gewijzigd in Bridge Club 

Het Groene Hart. Gezellig blijft het wel, dat aspect blijft tot op heden een belangrijk 

onderdeel van de club. En geleerd wordt er uiteraard ook nog steeds…. 
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In 2006 bestaat de club tien jaar. Ze telt dan 82 leden. Dit tweede lustrum wordt gevierd met 

een gezellige drive in het Tropisch Rozenland in Burgerveen.  

 

 
 

In hetzelfde jaar (2006) verhuist de club naar Buurtcentrum Elckerlyc aan de Havixhorst. 

Vijf jaar lang zal Elckerlyc de speellocatie van Het Groene Hart blijven. Ondanks het probleem 

van het beperkte aantal parkeerplaatsen blijft het ook daar gezellig en wordt er flink 

uitgepakt bij de diverse drives. 
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Slotdrive 2008: voorzitter Theo  van Gurp en                                                                                                        Slotdrive 2009: de winnaars!                       

Wedstrijdleider Gré Reijneker maken de winnaars bekend 

 

 

 

 
Slotdrive 2010: de hapjes worden steeds copieuzer 

 

Ondertussen wordt er gewerkt aan verdere bekendheid van de club. Zo presenteert de club 

zich in 2011 tijdens een markt in winkelcentrum De Herenhof.  

 

 

                      
                     Goed voorbeeld doet goed volgen! 

 

Maar 2011 is ook het jaar waarin de club weer op zoek moet naar een nieuwe speellocatie 

als de gemeente aangeeft andere plannen te hebben met buurtcentrum Elckerlyc. 
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Na uitgebreid onderzoek wordt er een nieuwe locatie gevonden in zalencentrum De Bron in 

de Ridderhof. 

Hier in De Bron vindt de club eindelijk rust. Vanaf dat moment wordt er weer zoals altijd iedere 

woensdag met veel plezier gespeeld. 

Maar er gebeurt nog meer in 2011. Het is het jaar waarin de club 15 jaar bestaat. Dit derde 

lustrum wordt aan het begin van seizoen 2011-2012, op 30 oktober, in Archeon gevierd en er 

wordt flink uitgepakt. Geheel in stijl geeft de voorzitter aan hoe de dag zal verlopen en ook 

een aantal leden krijgt de gelegenheid om terug te gaan naar de middeleeuwen. 

 

 

                            
 

 

 

                                      
 

Iedereen geniet met volle teugen en we haalden zelfs de krant! 
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In 2016 bestaat de club 20 jaar en is het tijd voor het vierde lustrum. Deze keer wordt dit 

gevierd in Mangerie De Zeeger, bij golfclub Zeegersloot. Naast een heerlijke lunch wordt er 

uiteraard gebridged en zijn er leuke prijzen te winnen. 

En in 2021 bestaat de club 25 jaar. Ook ditmaal wordt dit gevierd en wel in restaurant De 

Vrienden bij de Driehoorne. Met een gezellige drive, een lunch en vele prijzen presenteert 

Bridge Club Het Groene Hart zich wederom als een club waar men naast serieus bridgen ook 

geniet van de sociale kant van de club. (Zie foto’s op de website). 
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En dan nu, in 2026, is het alweer 30 jaar geleden dat de club werd opgericht. Tijd dus voor 

het vijfde lustrum. Deze keer vieren we dit op onze vertrouwde speellocatie in De Bron. 

Helaas daalt het ledental gestaag, zodat ook de viering van een lustrum iets ingetogener 

gaat, maar zeker niet minder leuk!  

(wordt vervolgd) 

 

 

Voorzitters door de jaren heen: 

1996 – 1999 Hedwig Siebel 

1999 – 2007 Bert Strack van Schijndel 

2007 – 2015 Theo van Gurp 

2015 – 2022 Adri van Veluw 

2022 – 2024 Cor Blom 

Interim Theo van Gurp 

2025 – heden Ton Vrouwenvelder 


